
Fietstocht—3 oktober—2024 

Na uitstel vanwege verwacht slecht weer, was het zover. Om 
half elf kwamen we met 47 personen samen bij De Wellen in 
Oss.  

Onder het genot van koffie met appeltaart deelde Jan 
Timmermans de routebeschrijvingen uit. Ook dit keer weer in 
2 richtingen geschreven. Al snel werden er kleine groepjes 
gevormd en waren we klaar voor vertrek. We verlieten Oss en kwamen via mooie wegen 
en leuke kleine fietspaadjes bij het pont van Maasbommel om de Maas over te “varen”.  

Daarna namen we even een pauze; en na een bakje koffie bij 
Moeke Mooren ging de fietstocht verder. Tussen Maas en Waal 
is een prachtig gebied waar we voornamelijk over dijkjes 
fietsten. In Appeltern zagen we een mooi, oud stoomgemaal. 
De route ging verder richting Batenburg waar nog de oude 
resten van een kasteel te zien waren. Verder deden we het 
leuke plaatsje Ravenstein aan.  

Daarna gingen we verder door het polderlandschap. Het 
laatste gedeelte ging door het prachtige Herperduin gebied. 
En mooie fietspaden door de bossen.  

Tegen half 5 waren we terug bij De Wellen. Daar wachtte een lekker 3 gangen menu met 
2 consumpties. Jan Timmermans had weer voor een geweldig mooie en goed beschreven 
fietsroute gezorgd. Waarvoor hartelijk dank en ook dank voor de overige “commissie 
leden”. De route was beschreven via knooppunten. Het weer was gelukkig fantastisch; 
dus kortom het was een gezellige dag met een gouden randje. 

Groetjes van Nel Vanthoor 


